
Samenvatting van de preek over de Dordtse Leerregels hoofdstuk 2, artikel 6 – 9 

Lezen: Mattheüs 22 : 1 – 14  

 

Artikel 6 

Wie niet in Jezus Christus gelooft, gaat verloren. Niet omdat het offer van Christus te klein 

zou zijn (zie artikel 3), maar door eigen schuld. 

 

Artikel 7 

Allen die door het geloof in Christus behouden worden, ontvangen deze weldaad enkel en 

alleen uit onverdiende genade. 

 

Artikel 8 

De diepste oorzaak hiervan is het eeuwige besluit van God om al Zijn uitverkorenen uit alle 

volken, stammen, geslachten en talen, door het bloed van het kruis te verlossen en het geloof 

te schenken. Daardoor worden we zalig en ontvangen we ook alle andere gaven van de 

Heilige Geest. Hij vergeeft al onze zonden om ons eenmaal zonder smet of rimpel voor Zich te 

plaatsen (Efeziërs 5:27). 

 

Artikel 9 

Om deze eeuwige verkiezende liefde van God zullen alle uitverkorenen, ondanks alle 

tegenstand van de poorten van de hel, vast en zeker behouden worden en één gemeente 

vormen. Daarom blijft er altijd een kerk, wat er ook gebeurt. De kerk is de bruid van Christus, 

die haar Bruidegom om Zijn eeuwige liefde voor haar bemint, dient en eeuwig prijst. 

      Uit: W. Verboom, Van hart tot hart, Zoetermeer 2009 

 

Ondanks alarmerende cijfers over kerkverlating, gaat het met de Kerk altijd goed. Er komen 

er alleen maar méér bij. Daarvoor schakelt de Heere Zijn kerk in, om het Evangelie te 

verkondigen. Met tweeërlei uitwerking. 

 

Thema: de betekenis en uitwerking van Christus’ offer 

 

1. de zonde van het ongeloof 

Zie de gelijkenis uit Mattheüs 22 : 1- 14. De eerstgeroepen mensen zijn de Joden. Voor hen 

geldt in de eerste plaats de uitnodiging voor de koninklijke bruiloft. Ze werden uitgenodigd 

door de profeten, door de Heere Jezus. Maar ze wezen de uitnodiging af, met als gevolg dat er 

een oordeel van God over Israël kwam. 

Toen kwamen de volken in beeld. Maar ook dan zijn er mensen die wel komen, maar niet op 

de manier die de Heere wil. Ze missen het bruiloftskleed; de kleding van het heil (zie Jesaja 

61:10). Ze zijn niet werkzaam met de uitnodiging. Ze wijzen het kleed af dat hun aangeboden 

wordt. Dan kom je om door ongeloof. 

Het ligt niet aan het offer van Christus – dat is afdoende! Het ligt aan hun ongeloof – en dat is 

de grootste zonde die er is! En dat terwijl het bruiloftskleed werd aangeboden….. 

Hebben we last van het ongeloof? Laten we ermee vluchten tot Christus: ‘Ik geloof, Heere, 

kom mijn ongelovigheid te hulp!’ Dan gaat het om ongeloof dat tegen je wil in je is 

overgebleven. 

Maar hier gaat om het ongeloof dat zich tegen Christus keert. Op een brute of op een 

godsdienstige manier. Als het niet verandert, sterf je daarin (Johannes 8:24).  

 

2. de kracht van Jezus’ bloed 



Is het niet ontmoedigend wanneer je als getuige van Christus in aanraking komt met het harde 

ongeloof? Ja, dat geeft veel pijn en verdriet. Denk maar aan de profeet Jeremia. 

Soms lijkt de prediking van het Evangelie niets uit te halen. En toch: door het werk van de 

Heere zullen alle uitverkorenen tot de bruiloft er komen! 

Dat is te danken aan Gods eeuwige verkiezing. Allen die de Vader heeft uitverkoren, gaf Hij 

aan Zijn Zoon. De Heere Jezus heeft aan al Gods eisen voldaan, waardoor de uitverkorenen 

ook daadwerkelijk verlost worden. De Heilige Geest werkt dat uit in hun harten. 

Mijn behoud is dus voor 100% genadewerk van God. 

 

Voor wie gaf de Heere Jezus nu Zijn bloed? 

Sommigen: het komt met iedereen goed – alverzoening. Dat is duidelijk in strijd met de 

Bijbel. 

Anderen: Jezus heeft de mogelijkheid van zalig worden verdiend, maar het hangt van jezelf af 

of het daadwerkelijk gebeurt – algemene verzoening. 

Maar dat zou tekort doen aan de eer van God: Hij is het Die álles doet. Anders zou er niet één 

mens tot Jezus komen, en zou Hij tevergeefs geleden hebben. 

Jezus zette Zijn leven in voor Zijn schapen (Joh. 10:11). Op grond daarvan trekt de Vader hen 

(Joh.6:37).  

Daar gebruikt de Heilige Geest de prediking van het Evangelie voor (Joh. 5:25). Zo gaat de 

Geest de kracht van Jezus’ bloed toepassen aan mijn hart. Zo wist Hij mijn aangeboren zonde 

weg, de zonden die ik daadwerkelijk deed, en ook de zonden van nalatigheid. Jezus’ bloed 

reinigt van álle zonde (1 Joh. 1:7). 

In datzelfde bloed is kracht om mij heilig te doen leven. Als ik denk aan wat Hij voor mij 

deed, word ik bang om te zondigen. 

 

3. de zekerheid van Christus’ bruid 

Christus vergadert Zijn Kerk zoals een herder zijn kudde bijeenbrengt. Hij heeft Zijn bloed 

niet tevergeefs gestort. Daarom zal er altijd een Kerk zijn op aarde. 

Ook in tijden van moedeloosheid mogen we weten dat de Heere er ‘zevenduizend’ overhoudt. 

Satan zal er alles aan doen om die Kerk af te breken. Door dwaalleer, door ons af te leiden. 

Maar Christus waakt over Zijn kudde. Daar lopen al satans aanslagen op stuk. 

Christus is een  groot Koning Die zonder onderdanen niet zijn kan. Voor hen gaf Hij Zijn 

leven.   

Daarom heeft de bruid haar Bruidegom lief. Daarom wil ze Hem zo graag dienen en ziet ze 

uit naar de bruiloft van het Lam. 

 

Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning 

1.Wat doen de sombere prognoses over de toekomst van de kerk in West-Europa met u? 

2. Mogelijk hebt u zelf een of meer kinderen die met de kerk gebroken hebben. Hoe gaat u 

daarmee om? 

3. Herkent u de strijd tegen het ongeloof in uw eigen hart? Wat doet u ermee? 

4. Op welke manier vinden we kracht in Jezus’ bloed om heilig te kunnen leven? 

5. Verlangt u naar de bruiloft van het Lam? Zo ja, hoe bereidt u zich erop voor? Zo nee, waar 

ligt dat dan aan? 

 

Voor de kinderen: 

Lees nog eens Mattheüs 22 : 1 – 14.  

Jij hebt ook een uitnodiging voor het grote feest van de Heere Jezus gekregen.  

Wat doe jij daarmee?  

Wat is eigenlijk het mooiste van het hele feest? 



 


